
Onno Kosters

Gestorven en geslapen wordt er hier,

de liefde bedreven, de liefde ontkend,

de ene. De andere in een ander bestolen.

Hier wordt ontwaakt en geboren, gesmeekt 

en jarenlang de lust gekoeld, onder een ster 

in de ruit in de hemel, die dichttrekt.

Mijn wijk is de wereld, glanzende daken 

vangen de regen, schudden als het opklaart

de flanken, maar zonder dat iemand het merkt.

Door overvolle dakgoten, op bersten staande

afvoerpijpen, in razende wildwaterstraten,

hier onder een herrezen zon wast het leven.
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